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BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN  

Onder begeleiding maak je een bloemstuk,  

nadien kan je dit aan het graf van een  overledene 

plaatsen of thuis bij een foto. 

Deze activiteit gaat door in de kleine feestzaal  

van Ons Huis, Schoolstraat 270  

op zaterdag 28 oktober van 15u tot 17u. 

Voor kinderen onder de 10 jaar vragen we dat er een 

volwassene mee komt.  Kostprijs is € 3,- per persoon. 

Schrijf in via: lieve.vandriessen@telenet.be 

 

VERTELNAMIDDAG 

Ben jij tussen de 9 en 11 JAAR ? 

Hou jij van een vertelling?  

Dan is deze activiteit echt iets voor jou! 

Op woensdag 8 november komt  Tom Van Mieghem 

van Theater Hutsepot een vertelling brengen in het 

woonzorgcentrum Heilig-Hart, Tereken. 

Na de vertelling zet hij jong en oud op een leuke  

manier in gesprek. Doe je mee? 

Kom dan op woensdag 8 november om 14.00 uur 

naar de “Wondere Ruimte” voor de Sint-Jozefkerk.  

Om 16.00 uur zijn we daar terug. 

 

Je kan gratis deelnemen maar schrijf wel in via: 

lieve.vandriessenételenet.be 

Doe dit voor de herfstvakantie! 

Lied 

 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

Welkom 

 

 

 

Bidden om Gods nabijheid                    

Heer, die ons het leven schenkt als een gave 

die ons in staat stelt naar U toe te groeien. 

Wees ons nabij. 
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Christus, die ons de wereld toevertrouwt als een 

opdracht om elke medemens kansen te geven. 

Wees ons nabij. 

God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
Heer, die ons aan elkaar schenkt  

om te getuigen van uw grenzeloze liefde. 

Wees ons nabij. 

God, u bent liefde, bron van het leven. 
 

Moge de almachtige God  

ons verstand verlichten, ons hart verruimen,  

onze wil richten naar Zijn gebod  

en ons bekleden met Zijn liefde. Amen.  

 

Lofprijzing 
Eer aan God in den hoge 

en vrede op aarde aan de mensen  

die Hij liefheeft. 
 

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U 

dank voor uw grote heerlijkheid. 

 

Heer God, hemelse Koning,  

God almachtige Vader. 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons. 

 

Gij die wegneemt de zonden der wereld,  

aanvaard ons gebed. 

 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 
 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

Met de Heilige Geest  

in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.  

 

Gebed  

God, Gij die de wereld  

aan mensenhanden toevertrouwt, 

zeg ons wat Gij van ons verwacht 

om uw koninkrijk te laten groeien. 

Rust ons toe  

met wijsheid en wilskracht 

om gemeenschap te stichten 

met mensen dichtbij, maar ook ver weg. 

Geef dat liefde, rechtvaardigheid en  

hoop ons deel zijn 

om te komen tot een eerlijke wereld. 

Dat vragen wij U 

voor vandaag en de dagen die komen. 

Amen. 

Gebed om vrede en vredewens 

Vandaag de dag beseffen wij maar al te goed, 

dat vrede en gerechtigheid hard nodig zijn in 

onze wereld, 

want harde munten geven vaak de doorslag. 

Soms zijn kleine daden en tekenen al genoeg 

om een grote verandering in gang te zetten. 

Bidden we: 

Heer Jezus, 

wees een teken van vrede in ons midden, 

schenk ons de creativiteit tot  

heilzame acties 

en geef ons de kracht 

om hier en nu een begin  

van vrede te maken. 

 
Communie 
 
Wondere ruimte 

Missio werkt aan ontmoeting en dialoog tussen 

mensen wereldwijd en aan solidariteit  

binnen de wereldkerk.  

Missio steunt wereldwijd duizenden  

lokale geloofsgemeenschappen.  

Missio is een internationale katholieke  

organisatie, aanwezig in meer dan 140 landen. 

Voorbeeld van een project: 

“Missio hielp ons onze school uit te bouwen en 

te renoveren. We kregen € 15 000 ter beschik-

king. Daarmee vernieuwden we de elektriciteit 

in tien klaslokalen en schilderden we al onze 

lokalen opnieuw. We konden ook vijf nieuwe 

klaslokalen bouwen, om te beantwoorden aan 

de grote vraag naar goed onderwijs.”, Zuster 
Renée Bientz, Brazzaville, Republiek Congo 
 
 
 
 

 

 

 

Slotgebed  
God, wij danken U voor deze viering. 

Wij danken U voor uw woord  

dat mag opklinken vanuit ons hart 

en dat we mogen doorgeven aan anderen. 

Wij danken U voor allen die hier  

dichtbij of elders ver weg,  

het brood met ons breken en delen  

als teken van hun belangeloze inzet. 

Zo proberen wij U te geven wat U toekomt:  

het welzijn van elke mens, 

waar ook ter wereld,  

een gemeenschap van gemeenschappen, 

waar mensen elkaar dragen,  

dankzij de levenskracht die U voor ons wilt zijn, 

vandaag en elke dag, tot in eeuwigheid. Amen 



maar ook alles in het werk te stellen 

om op onze weg door het leven 

reeds vredebrengers en vredemakers te zijn. 

Dat is voor ons niet iedere dag even eenvoudig. 

 

We zoeken en tasten naar mogelijkheden 

en soms lukt het, maar soms ook niet. 

Toch delen wij deze dag weer dit Brood 

ten teken dat wij niet alleen 

onze goede bedoelingen  

met elkaar delen., 

maar ook de hoop op een  

vredelievender bestaan 

en het geloof dat U ons draagt  

en richting geeft. 

 

Vredelievende God, 

moge dit Brood ons sterken 

om onze goede voornemens  

ten uitvoer te brengen. 

Moge dit Brood ons sterker maken 

om te leven voor U en voor elkaar. 

Door dit Brood te delen getuigen wij 

dat wij broeders en zusters zijn van elkaar 

en dat wij U mogen noemen: 

onze God en Vader tot in eeuwigheid. 

 

Onze Vader  

Inleiding op de lezingen     
In de eerste lezing horen we hoe, volgens Jesaja, 

de politieke actie van de Perzische koning Cyrus 

in dienst stond van Gods heilsplan. 

In het evangelie geeft Jezus zijn beroemde,  

snedige antwoord op de vraag of men aan de keizer 

belasting betalen moet. 

 
Eerste lezing  Jesaja 45, 1. 4-6  
 
Lied 

 
Ik zoek de plek waar vrijheid heerst, 
waar elke mens van angst geneest, 
ik zoek de God die armen heelt, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Ik zoek het land dat vreugde heet, 
vrij van geweld en oorlogsleed, 
ik zoek de stad waar God regeert, 
in elke mens die liefde deelt. 
 

Hier is de plaats die vrede lacht, 
hier wordt aan mensen recht verschaft, 
hier is de God die leven geeft, 
in elke mens die liefde deelt. 
 
Evangelie   Matteüs 22,15-21 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Tijd voor de kinderen  
  
Homilie 
 

 



Voorbeden       
Op deze wereldmissiedag willen wij bidden 
 
Voor de voorgangers in onze kerken,  

van het westen en het oosten  

van het noorden en het zuiden,  

om eenheid in het huis van God,  

om creatieve trouw waardoor  

ieder zich thuis kan voelen…  

Laat ons bidden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de leiders in onze samenleving,  

voor de verantwoordelijken in landen  

vol spanning,  

om een wijs beleid en een juist woord,  

om inzicht dat gericht is  

op het behoud van het leven. 

Laat ons bidden. 

Laat ons bidden … 
 

Voor de brengers én ontvangers  

van het evangelie, overal,  

om vreugde in hun arbeid,  

om uithoudingsvermogen op  

moeilijke momenten. 

Laat ons bidden. 

Laat ons bidden … 
 

Voor de jonge kerken in verre landen,  

voor onze missionarissen, mannen en vrouwen,  

om de durf nieuwe wegen te gaan,  

om trouw aan Gods boodschap. 

Laat ons bidden. 

Laat ons bidden … 
 

Voor onze geloofsgemeenschap  

en voor allen die ons dierbaar zijn, (stilte)  

In het bijzonder voor wie ons gebed is gevraagd  

… 

Dat we groeien in eenheid en verbondenheid,  

dankbaar voor het geloof  

dat we ontvangen hebben. 

Laat ons bidden. 

Laat ons bidden … 

God, onze Vader,  

aanvaard al deze beden  

waarin ons hart spreekt.  

Wees bij alle mensen, uw schepselen,  

en moge zij groeien tot uw kinderen:  

één volk, door Christus, onze Heer. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God 

die leven geeft aan mensen,  

die ons koestert als zijn kinderen,  

en die er zal zijn al onze dagen. 

Ik geloof in Jezus van Nazareth  

in wie God zichtbaar is geworden:  

mens onder de mensen  

voor mensen geleefd en gestorven,  

maar opgestaan ten leven. 

 

Ik geloof in Gods Geest 

die ons in beweging zet  

om te helen wat gebroken is,  

om te troosten wie te lijden heeft,  

om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.  

Hij brengt mensen samen in liefde. 

  

Ik geloof in de kerkgemeenschap  

geroepen om deze wereld van dienst te zijn. 

Ik geloof in het leven  

dat sterker is dan de dood. Amen. 

Offerande 
Delen van wat we hebben, 

om onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen.  

Dank je wel om dit te doen! 

Je kan iets in het mandje 

leggen waarmee de misdienaars 

rond komen, of het kan via bankapp  

(niet via payconiq) 

 
Bidden bij brood van leven 

Vredelievende God, 

met mensen wilt U optrekken, 

met ons en met alle anderen  

die uw aarde bevolken. 

U wenst ons allen vrede en alle goeds. 

U wenst het geluk van mensen, 

waar en hoe ook geboren. 

 

Wij danken U dat U uw wens 

in het bijzonder zichtbaar hebt gemaakt 

in Jezus, uw Zoon 

en in zoveel volgelingen van deze mens 

uit Nazareth. 

 

Vredelievende God, 

U hebt een opdracht in onze harten gelegd. 

U roept ons op niet alleen uit te zien  

naar vrede,  


